
 

 

 

 
VERTELD & BESCHOUWD 

 

Simon Buschman & Erik Heijerman 
 

De bundel bevat literaire vertellingen van Simon Buschman, 
vergezeld door filosofische beschouwingen van Erik Heijerman. 
Een bundeling TAALDUETTEN – twee auteurs, in gesprek met elkaar. 

 

Simon Buschman heeft een ruime aandacht ‘voor ons, mensen’,  
in wat er zoal gebeurt, ons overkomt, raakt, waar we in geloven.  
Die betrokkenheid vertaalt zich o.m. in autofictieve vertellingen.  

 

In deze bundel staan er een achttiental bijeen, elk doorweven 
met Japanse versvormen van klassieke auteurs en van hemzelf. 

 

Erik Heijernan voorziet die achttien vertellingen op geheel eigen 
wijze van analyses van filosofische aspecten zoals compassie, 
vergankelijkheid van het bestaan, de dementerende geest,  

het tragische lot, persoonlijke identiteit, vergeving, vergetelheid. 
 

Hardcover, 88 pp. NUR 300 en 399. Verkrijgbaar voor € 15,--  
(gratis verzending) bij Simon Buschman – 

simonbuschman227@gmail.com – www.sbteksten.nl-  
 

Beeldengroep te Chartres: En attendant / Afwachtend – Hanneke Beaumont 


